Dienst: De essentie van het leven

Voorganger: Hans le Grand

Reading 1: 1 Koningen 19: 9-13 

Reading 2: Betekenis. Uit spiritual Literacy, door Frederic en Mary Ann Brussat
Catherine Bateson ziet het aldus: Menselijke wezens construeren betekenis zoals spinnen een web maken. Dat is hoE we overleven. Onze primaire evolutionaire bezigheid.”
Wij zijn zowel betekenis zoekers als betekenis makers. We proberen het doel van ons leven te ontdekken en onze ervaringen te begrijpen. 

De Jungiaanse psycholoog Alice O. Howall zegt: “Waar we op aarde, in aarde en in onszelf naar op zoek zijn is het proces dat voor ons het mysterie van de betekenis van ons dagelijks leven kan ontsluiten. We kunnen van alles maar de helft zien. De andere helft is de betekenis die we toekennen aan wat we zien... In elke boom, appel, bloem, wacht een Aha-ervaring.”  Betekenissen staan in elke bocht. Om ze te zien moeten we opletten, open en ontvankelijk zijn.

Volgens de filosoof Victor Frankl zijn betekenissen onuitputtelijk. We moeten ons intuitieve gevoel ontwikkelen dat ons toe staat om betekenissen te ruiken die verborgen zijn en sluimeren in onze levenssituatie. 
Deel van de dagelijkese spirituele uitdaging is de lessen te ontcijferen die te vinden zijn op de hoek van de straat, een artikel dat we lezen tijdens het middageten, een probleem op het werk, een telefoontje van een familielid, een televisie documentaire, de kritiek van een een naaste, of de stilte kort voor zonsopgang. Continu vragen we: Wat betekent het?
Zo zijn we ook uitgedaagd de betekenis van heilige teksten te interpreteren. Die brengen ons in contact met de betekenissen zoals die ontdekt zijn door onze geestelijke voorvaderen.

Rabbi david Wolpe vertelt ons: “ In veel traditionele Joodse gemeenschappen, wordt, wanneer een kind voor het eerst de religieuze school betreedt, het begroet door een curieus iets: Een bord met letters die ingesmeerd zijn met honing. De nieuwe student likt de honing van de letters, 1 voor 1, en leert daarbij een belangrijke les: Leren is zoet en de letters van het woord dragen de zoetheid. 

Een spectrum van spirituele lessen uit de wereldreligies staat tot onze beschikking. We proeven de zoetheid. Zo doen we ons ook te goed aan betekenissen die ons doorgegeven worden van zoeker op zoeker gedurende lezingen in boekwinkels, workshops in conferentie centra, en in discussiegroepen van mannen en vrouwen. 

Thich Nhat Hanh, een Boedhistische dichter, schrijver en actievoerder zegt: “In elke van ons is een zaadje van begrip. Dat zaadje is God. Die Oude Man stelt ons in staat de betekenis van onze dagen te begrijpen. 

Broeder David Steindl-Rast voegt daar aan toe: Spiritualiteit laat betekenis stromen in ons dagelijks leven. Als gevolg daarvan weven we continu constellaties van betekenis door onze zoektocht naar waarde, ons gevecht voor rechtvaardigheid en onze uitingen van liefde.
Tenslote, zoals Anais Nin ons herrinnert: Er is niet 1 grote kosmische betekenis voor ons allen. Er is alleen maar de betekenis die we elk aan ons eigen leven geven. Een individuele betekenis.” Vind die betekenis en deel het met anderen. 

Reading 3: Terry Tempest Williams in “Refuge”
Het is vreemd hoe woestijnen ons kunnen veranderen in gelovigen. Ik geloof in de zin van het rondlopen in een land van luchtspiegelingen omdat je er nederigheid van leert. Ik geloof in de zin van te leven in een land van weinig water, omdat het leven er bij elkaar getrokken is. En ik geloof in de verzameling van botten als een getuigenis van geesten die voortgegaan zijn. 

Als de woestijn heilig is, dan is dat omdat het een vergeten plaats is die ons toe staat ons het heilige te herrinneren. Misschien is daarom elke pelgrimstocht naar de woestijn een pelgrimstocht naar onszelf. Er is geen plaats om je te verbergen en daarom worden we er gevonden. 
Sermon: 
De essentie van het leven is te zitten op een kameel in de woestijn. 
Temidden van Zand. Zand en verder helemaal niets. De woestijn, de lucht, de kameel en ik. Het leven ontdaan van alle franje. Het leven teruggebracht tot zijn essentie. 
Heeft u zulke ervaringen? Misschien op uw laatste vakantie. Of terwijl u kijkt naar de zonsondergang terwijl u op het strand zit. Of terwijl u thuis op de bank zit met uw kind of kleinkind slapend op uw schoot? Of terwijl u een geweldig stuk muziek hoort in een concertzaal?

Misschien was dat ook wel de ervaring die Elia had toen hij God vond in de woestijn. Niet in de wind, niet in de aardbeving, niet in het vuur, maar in een zachte koelte vond hij God, de essentie van het leven.

In de woestijn. Het leven ontdaan van alle stress. Geen baas hier. Geen functioneringsgesprekken. Geen tijdsdruk. Het werk is ver weg. Geen huildende kinderen die een schone luier nodig hebben. Het huis dat nog geschilderd moet worden bestaat niet. Vanavond hoeven we niet te koken. Alle verantwoordelijkheden zijn verdwenen. Geen schuld die terugbetaald moet worden. Geen kinderen die netjes opgevoed moeten worden. Geen gezondheidsproblemen. Alle zorgen hebben we achter ons gelaten. 
Kunnen we op die manier Advents vieren? Kunnen we op die manier naar Kerstmis toeleven?

Laten we stil zijn. En ons concentreren op de drie adventskaarsen die branden. Drie kaarsen. Dit kerkgebouw en wij. Verder helemaal niets. 
· stilte –

Het leven in zijn meest eigenlijke vorm. Ontdaan van alle afleidingen, ontdaan van alle beslommeringen, alle zorgen, alle verantwoordelijkheden. Leven. Alleen maar leven.

De essentie van het leven is te zitten op een kameel in de woestijn.

· stilte –

De essentie van het leven is te zitten op een kameel in de woestijn.???????

Is dat niet het allersaaiste wat je je kunt voorstellen? Het leven ontdaan van alle uitdaging? Ontdaan van alle opwinding? Ontdaan van elke persoonlijke groei en ontwikkeling?

Wat een onzin! Dat kan toch niet de essentie van het leven zijn?

De essentie van het leven is een nieuwe baan!

De essentie van het leven is een nieuwe baan!

Herkent u die ervaring? Het leven lijkt tot stilstand te zijn gekomen. Persoonlijke groei en ontwikkeling zijn opgehouden. Die oude baan is oninteressant geworden. Misschien dat u uw huis ontgroeid bent. Leven is een sleur geworden. En dan, dan komt er een nieuwe kans. Nieuwe uitdagingen aan de horizon. Nieuwe mensen ontmoeten. Nieuwe dingen leren. Tijd voor groei en ontwikkeling.

Misschien dat u zoiets meegemaakt heeft wanneer besloot een tijdje in het buitenland te gaan leven. Een nieuwe taal leren. Een andere cultuur leren kennen. Dollars in Euros omrekenen. 

Of misschien bij de aankoop van een nieuw huis in een ander deel van het land. Nieuwe uitdagingen. Nieuwe kansen voor persoonlijke ontwikkeling. Groeien als mens, dat is waar het in het leven om gaat. 

Misschien dat het u gebeurde toen u uw eerste kind kreeg. Weg was het vrije leven. Weg was het leven waarin u alleen maar voor uzelf verantwoordelijk was. Dat kleintje, volledig onwetend veranderde uw leven. Een nieuw leven opbouwen. Een nieuw ritme vinden. Verantwoordelijkheid nemen. De toekomst plannen. Je ontwikkelen als persoon. 

Misschien dat het voor u wat langzamer ging. Omgaan met frustraties en tekortkomingen uit uw jeugd en opvoeding. In gevecht met uzelf, uw angsten of uw gevoelens van schuld. Uwzelf leren kennen, misschien wel door verschillende ongelukkige jaren of therapeutische sessies heen. Uit al die misere proberen te groeien tot gezonde, onafhankelijke volwassenen. De zoetheid van het leren leren kennen, zoals de Joodse leerlingen uit de tweede lezing.
Groeien, groeien, groeien, samen met alle groeipijn en de momenten van vreugde iets bereikt te hebben. Groeien totdat we onszelf vinden en onszelf kunnen zijn. Is dat niet wat God van ons vraagt? Als mens ons te ontwikkelen, tot we volledig mens kunnen zijn? Die groei, die ontwikkeling, die we zo sterk voelen wanneer we een nieuwe baan krijgen?
Is dat ook niet de essentie van kerstmis? Nieuw leven. Nieuw licht, nieuwe kansen. Feest van hoop? Kunnen we ons daarop voorbereiden met advent. Advent. Tijd van belofte. Dat alles anders gaat worden. Dat er nieuwe kansen in het verschiet liggen.

Het is advent. Hij komt! Het is advent. Het gaat gebeuren!

De essentie van het leven is een nieuwe baan!

-stilte- 

De essentie van het leven is een nieuwe baan???????

Is al dat streven niet een ijdele jacht op een niet-bestaande hemel op aarde?

Jagen op een ideaal leven dat we toch niet bereiken.? De jacht op dingen gedreven door onze ontevredenheid? Het dwangmatig groeien naar een leven, i.p.v. van het leven zelf te genieten? 

Wat een onzin. Dat kan toch niet de essentie van het leven zijn?

De essentie van het leven is door het leven te gaan met een lach op je gezicht.

De essentie van het leven is door het leven te gaan met een lach op je gezicht.

De essentie van het leven is het leven te accepteren zoals het gewoonlijk is. Leven is vroeg opstaan. Leven is onbijt klaar maken. Leven is naar je werk rijden en te proberen daar redelijk werk af te leveren. Leven is te proberen op een redelijke tijd thuis te komen door, hopelijk niet te veel files. Leven is boodschappen doen, het avondeten te koken en vrije tijd door te brengen. Leven is ruzie maken met je partner en het daarna weer goed te maken. Het huis schoon te maken en het daarna weer vies te maken. Het onkruid in de tuin te wieden en het daarna weer op te zien komen. Leven is kameraadschap. Genieten van de mensen zoals we ze elke dag ontmoeten. Ze te zien lachen, huilden, met ze te praten, met ze te werken en van het leven te genieten met hen. 


Is dat niet de werkelijke essentie van het leven. Te bereiken dat je het leven kunt accepteren zoals het is. Werkelijk een prestatie. Te accepteren dat leven vaak niet zo spectaculair is. Hard werk voor weinig vooruitgang. Dromen op te geven. Dat het voor het grootste deel neerkomt op de basis dingen. Werken en eten en slapen. En je te realiseren dat als deze sleur van het leven bestaat uit een redelijke baan, een redelijk huwelijk, een redelijk huis om in te leven en redelijk goede vrienen, dat we dan eigenlijk niet ontevreden zouden moeten zijn met ons leven.

De zoektocht naar God op straat en in het artikel dat we lezen tijdens het middageten. Alles kan betekenis hebben. De kleine geneugten van het dagelijks leven. In de gezichten van de mensen die we ontmoeten. In de gesprekken met mensen. In hun diversiteit en in het feit dat mensen altijd veranderen en zich ontwikkelen.

En is het niet waar dat de grootste deel van de kracht van het leven juist ligt in die kleine dingen. Met je kleine zoontje in het zand spelen. Bloemen krijgen van je partner. Een glimlach op een gezicht. Ergens eens flink om kunnen lachen. Een straal zonneschijn in een nat bos. 

En is dat niet zoals we advent moeten vieren? Dat het December is. Dat het gewoon December is en dat het goed is. Dat Sinterklaas geweest is, en dat kerst gaat komen. Dat dat de stroom van het leven is, waar we ons deel van voelen. Dat we hier mogen zijn met een lach op ons gezicht. 

De essentie van het leven is door het leven te gaan met een lach op je gezicht.

-stilte-

De essentie van het leven is door het leven te gaan met een lach op je gezicht???????

Wat een onzin. Zo plat is het leven toch niet? Er moet toch wel een reden zijn om te leven? Er zou toch meer moeten zijn tussen hemel en aarde? Iets dat een scheiding maakt tussen goed en slecht. Een hoger doel. Een of andere diepere zin van het leven. Zijn er niet van die momenten dat we kunnen ervaren dat het leven zichzelf overstijgt. Dat we iets van de eigenlijke zin van het leven kunnen ervaren. 

De essentie van het leven is de geboorte van een kind.

De essentie van het leven is de geboorte van een kind.

Het grote moment dat 1 leven 2 levens worden. Het moment dat elk ander ding irrelevant lijkt te worden. Het moment dat het goddelijke ons lijkt aan te raken. 

Herkent u dat moment? Misschien de geboorte van uw kind of misschien het moment dat uw stervende ouder of grootouder berust in het einde? Misschien uw huwelijk of de paar beste momenten uit kerkdiensten die u ooit bezocht heeft. 

De grote mystici die hun hele leven naar deze essentie streven. De momenten dat je in contact treeedt met het goddelijke. De momenten dan alles lijkt te passen. De momenten dat het leven alles is en alles leven. Het moment dat alles 1 is en het ene alles is. Grote momenten van transcendentie. 

En is dat niet waarom het in de Adventstijd gaat. De grote verwachting van de geboorte van Jezus. Die gebeurtenis die alles verandert. Alles in een ander licht stelt. 

De essentie van het leven is de geboorte van een kind.

-stilte-

De essentie van het leven is de geboorte van een kind.....

Is dat hetgene om het leven aan op te hangen. Die paar momenten in een mensenleven?

Hebben de Boedhisten ons niet geleerd om te onthechten? Het leven te ervaren zoals het tot ons komt? Niet alleen de grote momenten van transcendentie, maar alles? Het leven ontdaan van alle verlangen, alle streven geelimineerd?

De essentie van het leven is te zitten op een kameel in de Marrokaanse Sahara.

De essentie van het leven is een nieuwe baan!

De essentie van het leven is door het leven te gaan met een lach op je gezicht.

De essentie van het leven is de geboorte van een kind.

Wat een verwarring....

Is dit het einde. U met een open einde te laten zitten? 4 beelden van de essentie van het leven voor u om op te kouwen. 4 beelden van God om mee te stoeien zo u wilt. En vier corresponderende manieren om de adventsperiode te beleven. Zal ik u een paar minuten geven om uw persoonlijk conclusie van deze preek te vinden, misschien in een paar minuten van stilte. Of in een open discussie in de groep?
Nee, ik moet verder. Als ik geen redelijke conclusie kan vinden voor dit alles in een paar dagen, hoe kan ik dan van u verwachten dat u met een zinvol antwoord komt in een paar minuten? 

We moeten verder denken. Een stap verder.

4 beelden van de essentie van het leven. Waarschijnlijk is het nog wel mogelijk er nog een hele serie uit te denken. Wat een uitdaging. Om te leven. Om de essentie van het leven te vinden. De juiste mix te vinden. De mix te vinden die het beste past. De mix waar u zich gelukkig bij voelt. 

Momenten te vinden van onthechting en contemplatie. Als mens je te ontwikkelen. Om het leven te accepteren zoals het is EN die momenten ten volle te ervaren, wanneer het leven zichzelf lijkt te overstijgen. 

En niet alleen dat. Wat nu als je de essentie van het leven niet kunt realiseren? Misschien zou u wel op een kameel in de woestijn willen zitten, maar zijn u dagelijkse verplichtingen en verantwoordelijkheden wel zodanig dat dat gewoon niet realiseerbaar is. 

Misschien dat u als persoon wel wilt groeien, maar dat u zich beperkt voelt door de situatie waarin u zit. Uw leeftijd, uw baas, of uw lichamelijke gezondheid.

Misschien dat u wel met een lach op uw gezicht zou willen leven, maar dat u verscheurd wordt door pijn of verdriet.

Misschien dat u dat moment van de geboorte van een kind, waarin het leven zichzelf overstijgt wel zou willen ervaren, maar dat u geen kinderen kunt krijgen. 

4 beelden van de essentie van het leven. Misschien zij er nog wel veel meer. Het is niet gefixeerd. En misschien is dat wel het positieve aan dit alles. Het leven is niet 1 essentie, maar er zijn verschillende essenties. En we kunnen niet alleen proberen de juiste mix te vinden. We kunnen ook nog flexibel zijn. Misschien zijn we teleurgesteld in wat we in onze baan aan essentie gevonden hebben. Maar we kunnen ook proberen een ander te vinden. Misschien kan ik geen marathon meer rennen, maar ik kan andere manieren om mijn leven zin te geven. Misschien dat ik nu niet een gevoel van essentie met mijn levenspartner kan delen, maar misschien dat we nieuwe manieren van leven kunnen vinden die betekenisvol zijn voor ons beiden. 

4 beelden van de essentie van het leven. Misschien veel meer. Wat een weelde aan mogelijkheden. God die zich telkens weer op een andere manier aan ons voordoet. Wat een rijkdom...
Het is advent. We mogen vieren dat het kerstmis zal worden. Dat mogen we vieren. Advent, als tijd waarop de essenties die ons leven ons te bieden heeft aan ons voorbij trekken. Wat een weelde aan mogelijkheden. God’s belofte die telkens weer anders blijkt te zijn. Wat een rijkdom…
Amen.
