Dienst: Transformaties

Voorganger: Hans le Grand

Inleidende woorden. In deze dienst gaat het over transformaties. Transformaties zijn grote veranderingen in hoe je naar je leven kijkt en hoe je in het leven staat. Zo’n transformatie is vaak heel moeilijk omdat je bestaande kaders moet loslaten, en moet leren ruimer te kijken. Dat is moeilijk, maar als zo’n transformatie lukt dan is de beloning navenant. Meer begrip, meer acceptatie van de wereld. In de overdenking zal ik een transformatie bespreken. Maar eerst krijgen we een paar lezingen. Een beeld van een transformatie is de doortocht van het volk Israel door de woestijn. Een helse tocht die het volk uiteindelijk in het beloofde land zal brengen. We kunnen nog specifieker het allerlaatste gedeelte van die tocht nemen en dat is de doortocht door de Jordaan. Het volk Israel gaat nog een keer letterlijk en figuurlijk tot de bodem. 
Lezing 1: Jozua 3, 1-17
De tweede en derde lezing komen uit een boekje over transformaties van de Amerikaanse vrijzinnige godsdienstfilosoof Karl Peters. Hij citeert in dit boekje een tekst van Lewis Sherill

Lezing 2: Lewis Sherrill, uit The struggle of the soul 
In elk individuele leven kunnen crises voorkomen, van de vroege kindertijd tot aan hoge ouderdom. In ieder van tienduizenden combinaties van externe en interne gebeurtenissen kan men in omstandigheden terechtkomen waar men zich gedwongen voelt een of andere Jordaan over te gaan. Een nieuw niveau van verantwoordelijkheid en beloning.  En toch, deze stap voorwaarts is een stap in het onbekende, bevolkt met werkelijke gevaarlijke monsters, alsook met dreigende creaties gemaakt door onze fantasie. Het niveau dat men al bereikt heeft in zijn of haar groei is goed, maar toch nog niet helemaal bevredigend. Is het in dat geval beter om de bekende problemen maar op de koop toe te nemen, of is het beter naar nieuwe problemen te vliegen, problemen die we nu nog niet kennen? Het motief om te groeien staat tegenover het motief om te krimpen en terug te gaan. Het is in dat moment van conflict dat we ons in een crisis bevinden, of we nu één jaar oud zijn of zeventig.
De kleren die God draagt, om zo te spreken, als Hij ons tegemoet treedt, zijn vaak niets anders als de omstandigheden waar we in terecht komen en die van ons een beslissing vereisen om ofwel te groeien, ofwel te blijven wie we zijn, ofwel achteruit te gaan. Het zijn deze omstandigheden die ons dwingen om te beslissen. Deze omstandigheden van ons gewone leven zijn de vorm zijn waarin God ons tegenkomt in ons kleine menselijke geschiedenis, ons voordoet aan onze zintuigen, ons confronteert, ons oproept tot een geloofsantwoord in een richting die we een weinig later kunnen inslaan.

Lezing 3:  
Karl Peters, uit “Spiritual Transformations”. 
Ik wil nu de metafoor van de passage, doortocht, of overgang bespreken. Alhoewel de individuele omstandigheden van een overgang kunnen variëren, is de sleutel van een overgang, zoals Lewis Sharrill zegt altijd hetzelfde. Groeien we naar een nieuwe fase van het leven of houden we stil. Beantwoorden we de uitdagende omstandigheden met vertrouwen in de toekomst of met vasthouden van wat we al hebben? Om door een overgang te bewegen met vertrouwen in de toekomst , is, volgens Sherrill, het beantwoorden van de roep van God. 

Het eerste wat ik in levensovergangen heb ervaren is dat zelfs met geloof, de periode van de overgang een risicovolle angstige tijd is… Er is een natuurlijke tendens om terug te krimpen, niet te beantwoorden aan de roep van nieuwe mogelijkheden in een risicovolle en angstige toekomst. Echter, als we de uitdagingen om op nieuwe en andere manieren te leven accepteren en als we kunnen bewegen in de richting van een nieuwe zich ontvouwende toekomst, kunnen we onszelf zien als mensen die de Goddelijke roep beantwoorden. Een goddelijke oproep tot een nieuw spiritueel worden, terwijl we onze levensreis afleggen. 

Gezang: Lied 88 (Oude NPB bundel)
Tweede couplet:

Roemt vromen: Aan mijn zijde

In elk gevaar is God

Waar ‘k immer macht’loos strijde

Of nederzink’is God!

Waar trouwe vriendenhanden

Niet redden, daar is God!

In dood en doodsche banden

In alle ruim is God

Overdenking

Beste mensen,

Lieve God,

Graag wil ik tot U bidden. I zou tot u willen bidden om u te bedanken. 

Ik zou u willen bedanken voor alle grote verhalen. Want het zijn echt Grootse verhalen.  Jesus, jouw verhaal is groots. Je hebt me geleerd over integriteit en over vertrouwen. 

En  Buddha, jouw verhaal is ook groots. Je hebt me geleerd dat ik mezelf niet moet forceren en mezelf niet teveel moet hechten. 

Lieve God, 

Ik heb 44 jaar geleefd en er waren overal grote en mooie verhalen. Ik heb geprobeerd naar ze te luisteren. Te beoordelen wat ze voor me betekenen. In hoeverre ik ze kan gebruiken in mijn leven. Te leren wat hun boodschap is. Maar ik heb ze ook een halt toegeroepen als ik dacht dat dat nodig was. Voor hun boodschap hun territorium te buiten gaat. Voor dat de verhalen een rol krijgen die ze niet verdienen. Dat is moeilijk, maar dank U God, dat u me enig vermogen gaf om dat te doen. Dat er altijd weer verhalen zijn, uw verhalen, verhalen waarmee ik verder kan. 
Ja, ik was op zoek naar het grote verhaal. Op elk moment van mijn leven ben ik op zoek naar het grote verhaal. Wat is mijn missie? Wat is de betekenis van dit alles? Wat zou ik moeten doen. Wat is mijn doel?

Maar er bleek niet één verhaal. Er waren vele verhalen. Antwoorden op de vele vragen van het leven. 
Liefde is het antwoord, voor mijn kinderen. Effectiviteit is het antwoord, in mijn werk. Inspiratie is het antwoord, in de kerk. Maar geen van alle is dat het ene grote verhaal. En daar ben ik blij om. Geduld is het antwoord, als het even tegen zit. 
Oh ja, God, het zou zo gemakkelijk zijn, als al die verhalen 1 zouden zijn. Zodat mijn verhaal een eenvoudig verhaal zou worden. Zo dat ik zou weten wat te doen, zodat ik zou weten hoe ik zou moeten leven. U zou de wereld een stuk eenvoudiger hebben gemaakt, als u ons dat ene grote verhaal zou hebben gegeven. Met 1 conclusie en 1 einde, ten goede of ten kwade.

Maar u heeft er voor gekozen om ons met een verwarrende mix op te zadelen. En alhoewel dat het leven er niet gemakkelijker maakt, geeft het ons mogelijkheid tot leven. Leven wordt nooit plat. Elk moment zijn er weer nieuwe verassingen. Altijd is er meer. Altijd kunnen we weer een diepere laag in het leven vinden. In onszelf, in onze vrienden, in ons gezin, in ons werk. Het leven is nooit plat. Het verrijkt ons, zodat we meer en meer over het leven kunnen ontdekken. 

Lieve God, 

Misschien bent u wel niet te vangen in één verhaal. Misschien bent u wel een boek met verhalen. Het boek van levensverhalen. Verhalen die elkaar versterken, maar ook die elkaar tegenspreken. Net zoals het leven zichzelf tegenspreekt. Het boek van verhalen, het boek van leven. Maar met één overeenkomst. Dat er kracht in spreekt. Dat er hoop in is. 

En dat er liefde in is. Want u bent toch liefde? Uw boek van het leven, met al die verhalen, moet toch over liefde gaan?

God, we hebben het gezongen: U bent in bergen en in dalen. U bent op elke weg, waar we ook zwerven. Waar mijn gedachten zweven, of waar ik ten strijde trek. 

En toch, lieve God, het klinkt allemaal wel mooi, maar er zijn nog wel een paar dingen die niet kloppen. 

Want hoe zit het met al die verhalen die geen mooi einde hebben? Het verhaal van een huwelijk dat eindigt in een scheiding? Het verhaal van een leven dat eindigt in een eindeloos lijden voordat het verlossende moment komt? 
God bent u daar?

Miljoenen mensen het slachtoffer van Aids. Werkeloosheid, armoede, onderdrukking, zorgen? 

God, heeft u die mensen wel meegenomen in al uw mooie verhalen? 

De zorgen over onze partner, onze kinderen, met wie het niet goed gaat. Ongelukken, ziektes, geestelijke afwijkingen, drugsverslaafden waarvoor het verhaal niet goed is. God is dat ook uw verhaal? 

Ruzies, onveiligheid, onrechtvaardigheid. God?

Of moeten we die verhalen maar even overslaan als we in u willen geloven? Zijn dat van die problemen die we nog even moeten fixen, voor we weer met een gerust hart de kerk, uw kerk in kunnen gaan. 

Ik kan die problemen niet fixen! De problemen in de wereld zijn te groot om ze allemaal even op te lossen. Ja zelfs mijn problemen zijn te groot, te ongrijpbaar om ze op te lossen.

Hoe kan ik verder met u, God?

Of zit er toch nog een diepere betekenis achter alle slechtheid, alle ongeluk in deze wereld? Moet ik eerst nog gelauterd worden? Moeten we die diepere betekenis van alles wat er mis is hier nog even ontdekken in deze kerk? Waar bent u God? 
Dat tweede couplet, van lied 2. Dat nemen we maar niet op in ons mooie bundeltje. Want daar geloven we niet in.

U bent niet in elk gevaar.
Waar ik machtloos strijde of nederzink, daar bent u niet.

Waar ik mij in de steek gelaten voel door trouwe vriendenhanden, daar bent u niet
Waar de mens er niet meer is voor de andere mens,

Daar bent u niet

In de dood, is er geen ruimte voor u.

God, u bent een roze bril. In zo’n God wil ik niet meer geloven.

Stilte.

Lieve God,

In de wolkenhoge hemel

En in de onmetelijke diepten van de hel

Ben ik

Ben ik, ik kan niet anders.

Gedragen door het leven, levend in uw naam

Lieve God,

Wij vieren en wij treuren

Het is zoals het is

Het leven ja het moet gebeuren

Volheid en ook gemis

Ervaren we niet ieder uur

Opnieuw weer uw natuur

De schoonheid van de bergen

Het ruisen van de zee

Maar ook de rampspoed die er ook nog is

Pijn, wreedheid, levenswee

Kijk in de ogen van uw medemens

Haat, liefde allebei

Maar doordat ik beide ken

Weet ik u weer bij mij

Lieve God,

De wereld is niet alleen maar Goed

Maar alleen maar slecht is hij ook niet

Dat ik dat accepteren moet

Een breder zicht in het verschiet

Niet Einstein Newton of de geleerden

Hebben de wetten van deze wereld gemaakt

Maar deze wetten dragen wel onze aanwezigheid

Als mens, nu en in eeuwigheid

U bent de wet van dit heelal

Die mij het leven geven zal

Met goede en met slechte tijd

Lieve God,

Wij kunnen samen leven

Maar doden ook elkaar

We nemen en we geven

maar horen bij mekaar

De wetten van ons samenzijn

Is dat niet toch uw wet?

Heeft u ons niet met liefde

En haat hier neergezet?

De kunst dit te aanvaarden

Het leven vol te zijn

In kwaad en goed te aarden

Ik word in u weer klein

God al die verhalen

De mooie, geniet ik

Maar ook die met een moeilijk eind

Beleef ik met een snik

Dit God ontslaat ons niet

Van de dure plicht

Het goede in de wereld doen

Het mooie werk verricht

Maar dan, zonder te dwingen

Dat het dan goed moet zijn

Gedragen in de wereld

In vreugde en in pijn

Op bergen en in dalen

En overal is God

Waar wij ook immer dwalen

Of rusten daar is God

Waar mijn gedachten zweven

En zwerven daar is God

Omlaag en hoog verheven

in alle ruim is God.

Maar ook: Roemt vromen aan mijn zijde

In elk gevaar is God

Waar ‘k immer macht’ loos strijde

Of nederzink, is God

Waar trouwe vriendenhanden

Niet redden daar is God

In dood en doodsche handen

In alle ruim is God.

Beste mensen,

Wat ik u in deze overdenking geschetst heb is een transformatie die ik zelf de afgelopen jaar heb doorgemaakt. Het is een transformatie van één Godsbeeld, één manier van met religie omgaan naar een ander Godsbeeld, een andere manier van met religie omgaan. 

Daarbij wil ik niet zeggen dat het ene beeld goed is en het andere verkeerd. Dat zou de verkeerde manier zijn om tegen zo’n proces aan te kijken. Immers het eerste beeld is een beeld waarmee ik vele, vele jaren gelukkig geleefd heb. Alleen het paste niet meer in mijn leven. En dat was voor mij de aanleiding om de rivier door te gaan. En toen ik er doorheen was keek ik op een andere manier tegen de wereld aan. Maar voor u kan dat allemaal heel anders zijn. Misschien hebt u juist wel de omgekeerde weg afgelegd. En was dat de weg die u moest gaan. 
Ik zou deze overdenking willen afronden met een drietal vragen. Vragen waar u het wellicht tijdens de koffiepauze over kunt hebben, of waar u in de loop van de week nog eens over na kunt denken.

Ik heb de transformatie die ik zelf doorgemaakt heb geformuleerd in de vorm van een Gebed tot God. Misschien spreken dit soort Godsbeelden u aan, maar misschien kunt u niet zoveel met het woord God. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit als je de onderliggende vraag breder formuleert. 

Hoe ziet u deze wereld? Ziet u deze wereld als een wereld die in principe goed is, waarbij er nog wel een paar problemen zijn die we nog even op moeten lossen? Of ziet u deze wereld als iets dat zowel goed als kwaad is, en waarbij we beide uiteindelijk beide moeten accepteren als onlosmakelijke onderdelen van het leven?

Een tweede vraag gaat over transformaties zelf. Wat waren voor u de grote transformaties in u leven? Hoe dacht u voor de transformatie? En hoe dacht u daarna? En wat zorgde ervoor dat die transformatie in gang werd gezet?

Een derde vraag gaat over waarom we hier bij elkaar zijn. Transformaties kunnen groot zijn zoals degene die ik in deze overdenking besproken heb. Maar ook heel klein. Dingen waar ik een nieuw inzichtje krijg, en daarna voel ik het net even anders. Als ik nadenk over wat ik in een kerk zoek, dan gaat het bij mij eigenlijk steeds om het nastreven van transformaties. Het zoeken naar uitdagingen om de rivier over te gaan, om dingen steeds weer breder te zien. Het discomfort van de rivier op te zoeken, om met een breder bewustzijn er weer uit te komen. En dan maakt het voor mij niet eens uit of ik met u in de bankjes zit, of tegenover u sta als predikant. Mijn vraag aan u is: Is dat voor u ook zo? Is dat ook waarvoor u hier komt? 
Amen

