Dienst: Vrijheid
Voorganger: Hans le Grand

Gebed:  William Ellery Channing. Bron Singing the living tradition 
Ik noem die geest vrij die de zintuigen beheerst, en die haar eigen realiteit en grootsheid herkend.
Die het leven overstijgt, niet in de vraag wat het zal eten of drinken, maar in hongerend, dorstend en zoekend naar rechtvaardigheid
 Ik noem die geest vrij, die ijverig zijn intellectuele rechten en vermogens beschermt, die niet tevreden is met een passief of overgeleverd geloof:

 Die zich opent naar het licht, waar het ook maar vandaan mag komen; die nieuwe waarheid als een engel van de hemel ontvangt.
 Ik noem die geest vrij die niet passief door omstandigheden van buiten gevormd wordt, en die niet de schepping is van een willekeurige drijfveer.

 Die overal de stralende handtekening van de Oneindige ontmoet, en in hun hulp vindt om spiritueel te groeien.
 Ik noem die geest vrij , die zichzelf beschermt tegen de overweldiging van de maatschappij en die zich niet laf houdt ten opzichte van menselijke opinie.

 Die weigert om de slaaf of het instrument te zijn van velen of van weinigen, en die zijn heerschappij over zichzelf belangrijker vindt dan de heerschappij over de wereld.
Ik noem die geest vrij die de macht der gewoonte weerstaat, die het verleden niet mechanisch copieert noch zijn leven leeft op basis van voorbije deugden.

 Maar die luistert naar nieuwe en hogere vermaningen van het geweten, en er vreugde in schept om zichzelf in verse en hogere uitdagingen te storten.
 Ik noem die geest vrij die geen beperkingen stelt aan zijn liefde, die, waar ook maar ter wereld, zich verheugt in deugd en sympatiseert met de lijdende

 Die in alle mensen het beeld van God herkent en de rechten van Gods kinderen en die zichzelf opoffert als een willig slachtoffer voor de mensheid
 Ik noem die geest vrij die alle angst afgeworpen heeft, behalve die om verkeerd te doen, en die door geen bedrijging of gevaar betovert wordt.

 Die kalm is temidden van tumult, en zichzelf bezit, zelfs als al het andere verloren is.
Amen

Reading 1:
Thich Nhat Hanh, uit " Together we are one".

Iemand zou aan ons de volgende vraag kunnen stellen: Mijn beste vriend, is het mooiste moment van je leven al gekomen? 

Het zou jammer zijn als zo’n moment nooit zou komen. We zouden geneigd zijn de vraag op de volgende manier te beantwoorden: Oh, dat moment is nog niet gekomen, maar ik ben er zeker van dat het binnenkort zal komen. 

Maar, als we blijven leven op dezelfde manier als we de afgelopen 20 jaar geleefd hebben, dan komt het ook de volgende 20 jaar niet, en komt dat moment misschien wel nooit. Voor velen van ons komt dat moment nooit.

De Boeddha zei: je moet dit moment tot het mooiste moment van je hele leven maken. Dat is mogelijk. Als we thuis komen in dit huidige moment, in het hier en nu, en als we helemaal levend worden, helemaal aanwezig, kunnen we contact maken met alle wonderen van het leven die in ons en rond ons zijn. Alles wat ons behoort is een wonder,

Onze ogen, onze oren, onze neus, ons lichaam en onze geest. Het is alleen maar door de spanning in ons lichaam en in onze geest dat we dat niet opmerken. Als we maar zouden weten hoe we moeten ontspannen, dan zouden we de spanning kunnen laten gaan, onze geest en ons lichaam openen en de energie van de aandacht toestaan verlichting te brengen in onze pijn en ons lijden. We hoeven niet veel te doen. We hoeven alleen maar onze geest terug te brengen naar ons lichaam zodat we volledig aanwezig zijn in het hier en nu, en ons lichaam toe te staan hier te zijn, om energie te ontvangen. Als we pijn hebben, of verdriet, angst of boosheid in onze geest en in ons hart, is het mogelijk om de deur van ons hart naar de collectieve energie te openen zodat een heilzame, aandachtvolle gemeenschap kan doordringen die ons verdriet, onze angst, onze boosheid en frustratie kan verlichten.

Reading 2:  
Carl Rogers, uit “on becoming a person”

Ik zou mijn lijst van wat ik geleerd heb willen beginnen met iets negatiefs. In mijn relatie met mensen heb ik ontdekt dat het uiteindelijk niet helpt om te handelen alsof ik iets zou zijn dat ik niet ben.  

Het helpt niet om kalm en plezierig te zijn als ik in werkelijkheid boos en kritisch ben. Het helpt niet om te handelen alsof ik de antwoorden ken, terwijl dat niet zo is. Het helpt niet alsof ik een liefhebbend persoon ben, als ik op dat moment eigenlijk vijandelijk ben. 

Het helpt me niet om te handelen alsof ik vol zekerheid ben, als ik in werkelijkheid bang en onzeker ben. Zelfs op een heel eenvoudig niveau ontdekte ik dat deze bewering lijkt te kloppen. Het helpt me niet om te handelen alsof ik gezond ben, als ik me ziek voel. 

Om het op een andere manier uit te drukken wat ik probeer te zeggen is dat ik heb ontdekt dat het niet helpt en niet effectief is in mijn relaties met andere mensen om een facade hoog te houden, om me aan de oppervlakte op een bepaalde manier voor te doen terwijl ik ondertussen iets heel anders ervaar. Zo geloof ik dat het me niet helpt in mijn pogingen om constructieve relaties op te bouwen met andere individuen. Ik zou graag duidelijk willen maken dat alhoewel ik geleerd heb dat dit waar is, ik daar volstrekt niet genoeg van geprofiteerd heb. In feite lijkt het wel of de meeste fouten die ik in mijn persoonlijke relaties gemaakt heb en bij de meeste keren dat ik gefaald heb andere mensen te helpen, dit veroorzaakt werd door het feit dat ik, om een of andere reden van defensieve aard, mij op de ene manier gedragen heb, terwijl mijn gevoel in een tegengestelde richting ging. 

Reading 3:    Sheldon B. Kopp, from “If you meet the Buddha on the road, kill him!

De pelgrim, of het nu een psychotherapie patient of een of andere zwerver is, is met zichzelf in de clinch, in gevecht met zijn eigen natuur. All veldslagen die echt belangrijk zijn worden binnen het eigen ik uitgevochten. 

Het is alsof we onszelf zouden moeten zien als mensen achterop een paard. Het paard vertegenwoordigt de krachtige beestachtige manier van leven, niet gehinderd door verstand, niet geleid door enig doel. De berijder vertegenwoordigd de onafhankelijke onpartijdige rede, een soort pure, koude intelligentie. Te vaak leeft de pelgrim alsof zijn doel is om de berijder te worden die de geest van het paard breekt zodat hij hem kan controleren en er veilig en comfortabel op zou kunnen rijden, waar hij ook maar heen wil. 

Als hij niet wenst te vechten om discipline, is dat omdat hij gelooft dat zijn enige alternatieven zijn, ofwel het krachtige onbestuurde leven te leven van het onbereidde paard, ofwel het onthechtte, saaie leven te leiden van de bereider zonder paard. Hij ziet niet dat er geen strijd is, wanneer hij zich ziet als een centaur. 

Als hij ooit zijn echte natuur bereikt, voorbij het punt van vechten, zal hij zich wel afvragen waarom er geen therapeut of goeroe was die hem direct deze eenvoudige bevrijdende waarheid vertelde. Maar, als therapeut weet ik dat alhoewel de patiënt leert, ik geen les geef. Verder, wat er geleerd moet worden is te ongrijpbaar eenvouding om in essentie zonder strijd, overgave en ervaring begrepen te worden.

Of zoals een Zen meester het eens zei tot zijn nu-verlichtte leerling:

Als ik je niet had laten vechten op elke mogelijke manier om de betekenis van Zen te ontdekken, en als ik je niet uiteindelijk naar een status van niet vechten en niet-inspanning van waaruit je zelf kon zien had geleid, ben ik zeker dat je elke kans om jezelf te ontdekken was misgelopen. 

Preek

Beste gemeente,

Het is December,

Het is net Sinterklaasfeest geweest. Overal blijheid. Van kinderen. Hun ouders. 

Het is advent. We zijn in bleide verwachting van het kerstfeest. Van het feest waarbij we de geboorte van Jezus vieren. Nieuw leven. Nieuw licht. Belofte aan ons, samen.

En  de etalages en reklame op TV en in de kranten vertellen het mij. Dit wordt de mooiste periode van het jaar. De hele familie, samen, gezellig, binnen, rond de kerstboom. 

Maar ik voel het niet.

Ik voel me onder druk gezet. Onder druk gezet door alles wat er moet gebeuren. 

De gezelligheid die er moet zijn. Het reizen van hot naar haar. Alle familie af. Het moet allemaal maar weer zo nodig. Is dat een belofte of is het een zorg? Heb ik een aantal dagen vrij, of zijn het eigenlijk alleen nog maar meer verplichtingen dan ik toch al heb?

Ik voel me onder druk gezet. 

Onder druk om kerstmis te moeten vieren. Maar onder druk van nog veel meer.

Onder druk gezet door de last van de zorg voor mijn kinderen, dat zij complete en verantwoordelijke mensen mogen worden, ook onder omstandigheden die verre van ideaal zijn.

Onder druk om met mijn nieuwe vriendin iets moois op te bouwen, om goed voor haar te zijn,om eerlijk naar haar te zijn en haar volledig te accepteren.

Onder druk van mijn werk, waar ik probeer een zinvolle bijdrage te leveren aan het bedrijf waar ik voor werk. 

Onder druk van mijn rol als predikant, die toewijding, concentratie en hard werken vereist om de vrijzinnigheid in Nederland weer het elan te geven in deze tijd.
Onder druk om om te gaan met andere culturen, met mensen die anders zijn.

De last van mensen, die me niet begrijpen, die me niet willen begrijpen, of gewoon geen moeite doen. 

De last om mijn eigen verwachtingen van het leven waar te maken. 

Ik kan niet degene zijn, die ik werkelijk ben.

Ik voel me onder druk gezet.

Waar is de vrijheid, de vrijheid van ons hart?

Waar is de vrijheid, de vrijheid van onze geest?

Is er een vrijheid, ergens, een vrijheid van handelen, vanuit onszelf, vanuit ons authentieke zelf, spontaan, uit onze onderbuik, direkt, zonder beperking?

Is er een vrijheid, zonder beperkingen, zonder regels, zonder verwachtingen?

Belofte van vrijheid. Jezus, kerstmis? Waar is ze?
Regels, regels, overal zijn regels.

En het begon al zo vroeg in ons leven! Onze ouders die ze ons leerden. Al die trivialiteiten:

Was je handen voor het eten!

Ga naar bed om kwart over zeven!

Doe je jas aan voordat je naar buiten gaat.

Eet je groente op voordat je yoghurt krijgt.

Zeg: “dank je wel” als iemand je een koekje aanbiedt.

Regels, regels, overal zijn er regels.

De overheid, met een nog langere lijst:

Toon je paspoort aan de grens.

Niet harder dan 50 binnen de bebouwde kom

Betaal de helft van je salaris aan de belastingen.

Regels, regels overal zijn regels

Mijn geloof, dat me ook zijn regels stelt:

Wees tolerant.

Besteed tijd en geld aan liefdadige doelen.

Respecteer de mensen om je heen, en wees zorgvuldig met de natuur.

Eer God. Leef naar het voorbeeld van Jezus
Regels, regels en nog eens regels 

En of het nog niet erg genoeg was,

Heb we er ook nog een paar van mezelf aan toegevoegd.

Wees trouw aan je echtgenoot!

Wees een goede ouder voor je kinderen!

Regels, regels, altijd maar regels.

Vrijheid, waar ben je? Vrijheid, besta je eigenlijk wel?

Vrijheid ik gebied je! Alle regels de deur uit!

Ik breek weg uit de invloed van mijn ouders

Gooi alles wat ze me geleerd hebben aan de kant.

Weg met de dogmas

Ik eis mijn vrijheid.

De camera voorbij en ik rijd zo hard mogelijk 

Weg met die regels, alleen maar vanwege het pure plezier dat het me geeft.

Schreeuwen, schreeuwen, schreeuwen, dat ik vrij ben en dat niemand me wat kan maken.

Drinken, drinken, drinken.

Totdat ik van pure dronkenschap lallend door de donkere straten heen zwalkte.
Dat is wat ik deed.

Maar ik vond geen vrijheid.

Ik vond anarchie.

Ik vond waardeloosheid.

Ik vond leegte.

Leegte..., leegte ..., leegte ...,

Wie vult het op?

Niemand...

Wat vult de leegte op?

Niets...

Leegte...

Is daar iemand?

Misschien is daar iemand...

Misschien is daar iemand, heel klein...

He, hij roept me...

Hmm, he, hallo, wie ben jij? Jij, klein mensje, je bent nog maar een baby, alleen in deze leegte?

Wat zeg je? Heeft je vader je beloofd? Je hier naar toe gestuurd?

Kleintje, waarom ben je hier?
Je bent er voor mij?
Je bent hier om me uit te nodigen? 

Om wat te doen dan?

Me uit te nodigen om te leven, me uit te nodigen om te kiezen, uit te nodigen om echt te zijn?

Wat is dat?

Is het vrijheid?

Sorry, ik begrijp het niet?

Wees jezelf! Wees er gewoon.

Ik werd wakker uit mijn droom. Ik rekte mezelf uit en keek om me heen. Naast me lag mijn vriendin, van wie ik veel houd. In volle vrijheid ben ik iets met haar begonnen. Omdat ik haar een hele leuke vrouw vind en omdat ik denk dat ze de juiste vrouw voor me is. Op de achtergrond hoor ik mijn dochtertje en de dochters van mijn vriendin, die al wakker zijn, en die met elkaar praten, gelukkig en vrolijk. Die kinderen, we besloten in vrijheid om kinderen te hebben. Het hebben van kinderen is een levensvulling, zij beperken onze levensmogelijkheden, maar in volle vrijheid binden we ons opnieuw aan deze kinderen, elke dag.

He, kleintje in mijn droom, wat is vrijheid?

Is het de mogelijkheid om een leven te leiden zonder beperkingen? Is het een leven zonder regels? Is het een land zonder regering? Is het een Westerse wereld zonder Assad en Kim Jong Un? Een leven zonder verplichting of gebondenheid?

Nee, het is niet die vrijheid die we zo hard nodig hebben.

De Westerse wereld is zo geregeld dat we genoeg keuzemogelijkheden hebben. Genoeg keuze mogelijkheden om precies die keuze te maken die we willen maken. In feite beschermen de Westerse regels onze vrijheid, Verkeersregels, zodat we de vrijheid hebben om de weg over te steken. Belastingen betaald om diezelfde wegen te asfalteren, zodat we de vrijheid hebben om over die wegen te reizen.

He, kleintje in mijn droom, leg me eens uit. Wat is vrijheid?

Je zei me: Wees jezelf, wees er gewoon.

Vrijheid om te zijn, wie je werkelijk en idealiter bent.

Wie beperkt uw vrijheid? Kijk om u heen! Is het de regering? In landen met dictators, ja, maar niet hier in West Europa. Hier kunt u zijn wie u werkelijk en idealiter bent. 

Uw ouders? Leven ze nog? Zouden zij ook niet willen dat u bent wie u werkelijk en idealiter bent?

Uw levenspartner? Beperkt die uw vrijheid? Ik hoop het niet. Ik hoop dat uw partner uw koos, om uw potentieel om uiteindelijk uzelf te zijn. Is het niet uw partner, die er gelukkig van zou worden als u uw bestemming zou bereiken: Te zijn wie u werkelijk bent?

Wie beperkt uw vrijheid? Bent u dat zelf niet?

Is het niet werkelijke vrijheid als u zichzelf toestaat te zijn wie u werkelijk en idealiter bent? 

Alleen maar uzelf zijn, geen pretenties meer, niet zich anders te moeten voordoen dan wie u werkelijk bent. Alleen maar te zijn, uzelf te zijn voor uw partner, uzelf te zijn in uw werk, uzelf te zijn voor uw kinderen en voor uw ouders, uzelf te zijn voor God, nu en met kerstmis?

Heeft u onrealistische idealen voor uzelf? Het beeld van de prins op het witte paard? De schoonheid van de jonge man of vrouw die u nooit meer zult zijn? De ouder die zich nooit aan zijn kinderen ergert? De echtgenoot die altijd aardig is tegen zijn partner?

En zijn er dingen die u doet, die u echt niet juist vindt? Waarom doet u ze eigenlijk? Ben u zo, of bent u niet zo? Wat is er mis: Bent u het of is er iets mis met uw idealen?

He, kleintje in mijn droom.

Dank je wel dat je me die spiegel hebt voorgehouden. Wat zie ik?

Ik ben niet perfect in mijn werk en dat pretendeer ik ook niet, maar ik doe wel mijn best om het goed te doen.

Ik zie nog meer. Ik besteed niet zo veel tijd aan goede dingen als mogelijk zou zijn, maar ik probeer het in balans te houden met mijn andere verplichtingen en een bepaalde hoeveelheid vrije tijd. Dus moet ik nee zeggen, en dat is jammer.

Wat zie ik verder? Soms ben ik geërgerd door de dierbaren om me heen, kan ik het gedoe van en rond mijn kinderen niet uitstaan, maar ik probeer dat wel te beperken, aangezien ik van hen houd.

Ik zie mezelf, van boven af. Ik zie mezelf in mijn kracht en in mijn geploeter. In waar ik goed in ben en waar ik loop te stuntelen. Ik zit niet meer vast in mezelf, maar ik ben vrij. Vrij om te zijn wie ik ben. Vrij om mijn mogelijkheden te gebruiken zoals ik dat wil. Vrij in mijn aandacht en vrij in mijn liefde.
He kleintje in mijn droom.

Je hebt me een boel geleerd. De verkeersregels beperken me niet om te zijn wie ik werkelijk ben. Ik kan ze zelfs gehoorzamen, want in alle vrijheid, ik wil andere mensen niet in gevaar brengen door mijn roekeloos rijgedrag. 

De regels die mijn ouders me geleerd hebben. Ze helpen me. Ze helpen me om te communiceren en om sociaal acceptabel te zijn. Op die manier kan ik mensen ontmoeten, en word ik daarbij niet gehinderd door allerlei sociaal ongewenste gewoonten. 

Mensen in vrijheid ontmoeten. Iets dat ik graag wil.

Je hebt me een boel geleerd. De dogmas van mijn verleden. Pas als ze me niet meer in de weg zitten, kan ik werkelijk op zoek gaan naar mijn persoonlijk geloof. 

Kleintje in mijn droom. Ben jij het? Ben jij het waar het in deze adventstijd om gaat? Je laat ons zien wat vrijheid is. We zijn er nog niet. Soms zijn we niet vrij. Maar soms zijn we dat wel. Gezegend de tijd dat we werkelijk onszelf kunnen zijn. Gezegend die vrijheid.

Amen.

